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DE BASIS VAN DISCIPELSCHAP 
LES 1

Mattheus 28:19-20 
Ga dus op ​weg​ en maak alle volken tot mijn 
leerlingen, door hen te ​dopen in de naam van de 
Vader en de Zoon en de ​heilige​ Geest, en hun te 
leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik 
jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik 
ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing 
van deze wereld.  

LES 1 
DE BASIS VAN DISCIPELSCHAP

DEEL 1: 	� Wat is een discipel? Wanneer ben je 
een discipel van Jezus? 

DEEL 2: 	�Wat zegt Jezus over discipelschap? 
Hoe illustreert Hij het? 

DEEL 3: 	�Waarom zijn er zo weinig discipelen? 
Wat is er mis?

LES 2 
DISCIPEL ZIJN EN DISCIPELEN MAKEN

DEEL 1: 	De prijs van discipelschap 
DEEL 2: 	��Het proces van discipelschap en 
	 discipelen maken 
DEEL 3: 	Vruchtbaar zijn en discipelen maken 

LES 3 
DISCIPELSCHAP IN DE PRAKTIJK

DEEL 1: 	De praktijk van het discipelen		
DEEL 2: 	De praktijk van gediscipeld worden
DEEL 3:	 �Gesprek over discipelschap in de 

praktijk 

DEEL 1:  WAT IS EEN DISCIPEL? WANNEER 
BEN JE EEN DISCIPEL VAN JEZUS?

Er is iets gaande
Discipelschap is een onderwerp in blogs, op 
studiedagen, in boeken en trainingen en zelfs in 
nieuwe bewegingen. Corona heeft kerken aan 
het denken gezet. Misschien wel omdat bijna 
iedere kerk met de handen in het haar zit als het 
gaat om echte, zichtbare navolging van Jezus.
Als Royal Mission willen we een discipelschaps-
beweging zijn en doet het ons goed dat er meer 
aandacht is voor navolging van Jezus. Welkom 
bij deze groeicursus. Mooi dat je meedoet!

Discipelschap is gevaarlijk
Jezus zocht geen bewonderaars, fans of zelfs 
geen trouwe kerkgangers. Hij investeerde het 
grootste deel van zijn tijd in discipelen. Elke 
keer opnieuw nodigt Hij uit om zijn discipel te 
worden, alles achter je te laten en Hem alleen 
te volgen en te vertrouwen.

•	� Of je doet het af als ‘bekend’, omdat het een 
containerbegrip is zonder concrete inhoud. 
Het gevolg is dat dit thema en de oproep van 
Jezus dan totaal hun doel missen. 

•	� Of we maken het zo ‘moeilijk’, dat niemand 
er meer aan begint of zich een discipel van 
Jezus durft te noemen. 

Blijkbaar hebben we een probleem met disci-
pelschap, terwijl het woord ‘discipel’ 269 keer 
voorkomt in de evangeliën en in Handelingen. 
Dat geeft al wel aan dat het een belangrijk 
begrip is en de opdracht van Jezus concreet is 
en haalbaar moet zijn!
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3LES 1 • GROEIEN IN DISCIPELSCHAP

Jezus zoekt discipelen
Jezus zocht geen bewonderaars, fans of zelfs 
geen trouwe kerkgangers. Hij investeerde het 
grootste deel van zijn tijd in discipelen. Elke 
keer opnieuw nodigt Hij uit om zijn discipel te 
worden, alles achter je te laten en Hem alleen 
te volgen en te vertrouwen. 

Jezus volgen
Lukas 9:23 HSV 
‘Als iemand achter Mij aan wil komen, dan moet 
hij zichzelf verloochenen en zijn kruis dagelijks 
opnemen en Mij volgen’

Wat is een discipel?
Het woord discipel (Latijnse discipulus) in 
Grieks mathètès = van werkwoord dat ‘leren’ 
betekent. Een discipel is dus een leerling. In de 
tijd van de Bijbel had dit woord ‘leerling’ echter 
een andere betekenis dan nu. ‘Dat je bedekt 
mag zijn met het stof van je rabbi!’ 
Het doel is gelijk te worden aan de Meester, 
Jezus Christus.

Matteüs 10:25 
Een leerling moet er genoegen mee nemen te 
worden als zijn leermeester, en de slaaf als zijn 
heer.

Veel christenen vergelijken 
zich met andere christenen.
Normale christenen 
vergelijken zich met Jezus!

Meer dan bekering
Jezus roept elke gelovige op om zijn discipel te 
zijn en dat is echt iets anders dan bekeerd of 
wedergeboren zijn. Bekering is een besef dat je 
een Redder nodig hebt. Je ontvangt vergeving 

en wordt opnieuw geboren. Dat is genade en 
daar hoef je alleen maar ‘ja’ op te zeggen. Pas 
daarna kies je of je ook discipel, volgeling en 
vertrouweling van Jezus wilt zijn. Dan is Jezus 
ook je Koning, Heer en Meester. Dat is wat Jezus 
zoekt en wat de vader verhoogt!

Johannes 15:8 HSV
Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel 
vrucht draagt en Mijn discipelen bent.

Mooie definities
Christenen houden van mooie definities, maar 
het gevolg is vaak dat we een mooie volzin 
opschrijven en er niets verandert in ons leven. 
Wel horen, maar niet doen! En daar waarschuwt 
Jezus heel stevig voor, als slot van de Bergrede. 
(Matteus 7:24-27). Daarom een paar confronte-
rende definities en Bijbelverzen, die je mogen 
uitdagen. 

Discipelschap is een langdurige 
gehoorzaamheid in dezelfde richting.  
Eugene Peterson

Discipelschap betekent Hem 
kennen, Hem liefhebben, in Hem 
geloven en aan Hem toegewijd zijn.  
David Watson

Discipelschap is: je leven lang, samen 
met anderen, leerling en volgeling 
zijn van Jezus door met vallen 
en opstaan in je dagelijks leven, 
geïnspireerd en gemotiveerd door 
de Geest, de waarden te leven 
van Gods Koninkrijk.	   
Greg Ogden

Royal Mission 
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VRAGEN

1. 	Ben je een christen of ben je ook een discipel?
2. �	�Waarin ben je afgelopen jaar meer op Jezus 

gaan lijken?

DEEL 2: WAT ZEGT JEZUS OVER 
DISCIPELSCHAP? HOE ILLUSTREERT 
HIJ HET? 

Lucas 6:40
Een discipel staat niet boven zijn meester, maar 
iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester 
zijn.

Lucas 9:23-24 HSV
Als iemand achter Mij aan wil komen, dan moet 
hij zichzelf verloochenen en zijn kruis dagelijks 
opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil 
behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn 
leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het 
behouden.

Lucas 14:26 HSV
Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen 
vader en moeder en vrouw en kinderen en broers 
en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan 
Mijn discipel niet zijn. 

Lucas 14:33 HSV
Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, 
achterlaat, geen discipel van Mij zijn.

Marcus 10:21
Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: 
‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles 
wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan 
zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan 
terug en volg mij.’

Bouwen en oorlog voeren
Lucas 14:28-30
Want wie van jullie die een toren wil bouwen 
gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien 
of hij wel genoeg heeft voor de bouw? Als hij het 
fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan 
voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen 
en zeggen: “Die man begon te bouwen, maar het 
karwei afmaken kon hij niet.” 

Lucas 14:31
En welke koning die eropuit trekt om met een 
andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij 
zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend 
man kan optrekken tegen iemand die met twintig-
duizend man tegen hem oprukt.

VRAGEN
 
1. �	�Wat raakt je als je de woorden van Jezus 

hoort over discipelschap?
2. �	�Praat deze week met iemand over discipel-

schap en over de consequenties van wat 
Jezus erover zegt.

DEEL 3: WAAROM ZIJN ER ZO WEINIG 
DISCIPELEN? WAT IS ER MIS? 

Discipelschap is mensenwerk
In de laatste verzen van het Matteüs-evangelie 
geeft Jezus aan zijn discipelen de opdracht om 
zichzelf te reproduceren. 

Matteüs 28:19-20
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 
leerlingen, door hen te dopen in de naam van de 
Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te 
leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik 
jullie opgedragen heb.
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De grote opdracht wordt omsloten door twee 
enorme beloften. Misschien wel de sterkste 
beloften van Jezus: 
•	 Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde 
•	 Jezus is altijd bij ons

Preken maken in ieder geval 
geen discipelen, anders zaten 
onze kerken er vol mee!

Pijnlijke kenmerken van ‘gemiddelde 
christenen’
Als je afstand neemt van je eigen leven en naar 
‘de kerk’ kijkt, dan zie je een aantal gevolgen van 
het gebrek aan discipelschap. 
•	 We zijn passieve kerkleden
•	 We leven een ongedisciplineerde levensstijl
•	� We zien Jezus alleen als onze Redder en
 	 Heiland
•	 We geven ons geloof niet door

Pijnlijke oorzaken van ‘gebrek aan 
discipelschap’
Als we het ‘gebrek aan discipelschap’ willen 
aanpakken, moeten we in de spiegel kijken en 
ontdekken waar de oorzaken zitten. 
•	 We rusten niet toe in de kerk 
•	� We verwachten discipelschap door
	 programma’s 
•	 We prediken een evangelie van redding
•	 We verbinden mensen niet aan elkaar
•	 We koppelen groei vooral aan aantallen

VRAGEN

1. �	�Welke kenmerken van ‘gemiddeld christen-
	 dom’ herken je in jouw kerk? 

5LES 1 • GROEIEN IN DISCIPELSCHAP Royal Mission 

2. 	�Welke kenmerken van ‘gemiddeld christen-
	 dom’ herken je in jouw leven? 
3. 	�Welke oorzaak of oorzaken van ‘gebrek aan 

discipelschap’ is/zijn voor jou de reden dat 
we ‘zwakke christenen’ voortbrengen?


