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DISCIPEL ZIJN EN DISCIPELEN MAKEN
LES 2« Martin Dol

DEEL 1: DE PRIJS VAN DISCIPELSCHAP

Inleiding

We zijn er in les 1 achter gekomen (of wisten
het eigenlijk al) dat het mager gesteld is met
discipelschap in kerken en in onze persoonlijke
levens. We willen allemaal wel, maar weten
we niet precies hoe. In deze les willen we een
poging doen om aantal praktische adviezen en
concrete principes door te geven.

Jezus bouwt de kerk

We worden in onze kerken getraind en opgeleid
om de organisatie van de kerk te bouwen en
te dienen, niet om discipelen te maken. Terwijl
Jezus 2 keer spreekt over de kerk en daarin
allereerst zegt dat Hij de kerk bouwt.

Matteus 16:18

En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn
kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk
zullen haar niet kunnen overweldigen.

Blijkbaar wil Hij ons duidelijk maken dat wij dat
niet hoeven doen, maar dat wij ons moeten
richten op discipel zijn en discipelen maken.

Voorwaarden voor discipelschap

1. Je eigen rechten opgeven
Jezus nodigt ons uit om uit onze comfortzone,
de plek waar we zelf de controle hebben, te
komen en Hem de leiding te geven over de
keuzes in ons leven.
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Lucas 9:23

‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloo-
chenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij
volgen.

2. Vertrouwen op de belofte
God biedt je een overvloed aan beloftes aanin
ruil voor jouw zekerheden. Als je daarop gaat
vertrouwen, ontdek je steeds beter was ‘leven
zoals Jezus' inhoudt.

Marcus 10:28-31

Petrus nam het woord en zei: ‘Maar wij hebben alles
achtergelaten om u te volgen!’Jezus zei: ‘lk verzeker
jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader
of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten
omwille van mij en het evangelie, zal het honderd-
voudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters,
moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat
gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt
het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten
zZijn en vele laatsten de eersten.’

3. Gezag erkennen van iemand anders
Je kunt niet groeien als discipel als je niet bereid
bent om anderen inspraak in en zeggenschap
over je keuzes en gedrag te geven.

1 Korintiérs 11:1
Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg.

4. Je moet gaan doen
Jezus leert zijn discipelen om te bidden door
ze te laten bidden. In onze kerken bevraagd
niemand ons na een geweldige preek wat we
er nu mee doen en of we er mee aan de slag
zijn gegaan.
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Jacobus 1:22-24

Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet
wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de
boodschap hoort maar er niets mee doet, is net
als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren
in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra
hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag.

VRAGEN:

1. Op welke beloften van Jezus vertrouw je al
en heb je geleerd om je leven op te bouwen?
Welke beloften vind je erg moeilijk om te
geloven/doen?

2.Ben je bereid om 1 of meerdere mensen
inspraak te geven in je leven?

3. Hoe vaak onderneem je actie of maak je een
plan n.a.v. een preek of onderwijsavond die
je hebt gevolgd?

DEEL 2: HET PROCES VAN DISCIPEL-
SCHAP EN DISCIPELEN MAKEN

Psalm 23

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij
naar vredig water,

hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs
veilige paden tot eer van zijn naam.

Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij,
uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn
leven,

ik keer terug in het huis van de HEER tot in
lengte van dagen.
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Uitleg

Ditis misschien wel het meest bekende gedeelte
uit de Bijbel. David is de schrijver. Hij is nu koning,
maar was ooit schaapherder. Hij weet als geen
ander hoe een herder zich verhoudt tot een
kudde schapen en andersom.

Tegelijkertijd zijn er vanuit deze psalm belang-
rijke dingen te zeggen over hoe je iemand kunt
helpen om Jezus na te volgen, dus hoe je iemand
discipelt.

De psalm kent een prachtige opbouw aan de
hand van drie decors.

Deel 1:

God als Herder God leidt in het veld
Deel 2:

God als Vriend God beschermt in het dal
Deel 3:

God als Gastheer God voorziet in de tent

Deel 1 Laat je leiden!

Schapen kunnen heel slecht voor zichzelf zorgen.
Schapen gaan dood als een herder niet voor ze
zorgt. Bovendien zijn schapen eigenwijs. Dat
zal de reden zijn dat de Bijbel ons zo'n 200 keer
schapen noemt. Er wordt alleen positief over
schapen gepraat als ze bij een herder zijn. De
wereld zegt...leid jezelf, kom voor je zelf op, maak
jouw eigen leven. Dat gaat helaas niet zo heel
goed. Er is zoveel gebrokenheid. We dolen rond
als we geen herder hebben...

Jesaja 40:11

Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt
de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam
leidt hij de ooien.
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Groeien als kind van God is leren om de Herder
te volgen. Hem aanvaarden als jouw leider. Dat
betekent concreet dat Hij zeggenschap heeft
over jouw leven.

Een manier om je te laten discipelen is dat
je iemand vindt die inspraak heeft in jouw
leven. We hebben voorbeelden nodig en wijze
mensen die ons vanuit Jezus richting geven
in het volgens van de Goede Herder. Dat zijn
wij in onze cultuur niet gewend, maar het is
wel een krachtige manier om te groeien als
discipel.

Deel 2 - Kom dichterbij!

David spreekt in dit gedeelte rechtstreeks tot
de Herder. Waar hij hiervoor sprak over de
Herder, durft hij het aan tegen Hem te zeggen
dat hij Hem wil vertrouwen. God wil bevriend
met je zijn. We hoeven ons niet te vereen-
zelvigen met een moeilijke situatie, maar juist
in het dal ons vereenzelvigen met de Herder
door dichterbij te komen.

Discipelschap komt het beste tot z'n recht
vanuit vriendschap. Als je iemand vertrouwt,
durf je kwetsbaar te zijn. Vanuit die kwets-
baarheid en eerlijkheid kan er verbinding zijn.

Deel 3 « Schuif aan en kijk maar mee!

Het decor verandert en God presenteert
zichzelfin de rol van een gastheer. We worden
uitgenodigd aan een tafel. God wil als gastheer
ons overvloedig geven. Tegelijkertijd zitten we
aan tafel, waarbij de vijand er nog wel is.

Als je iemand wilt discipelen, mag hij of zij dan

ook met jou meekijken? Hoe neem jij beslis-
singen, hoe ga jij om met fouten, hoe betrek jij
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God in jouw leven? Het meest leerzame voor
jezelf en degene die jij discipelt is dat je laat
zien (dus niet alleen vertellen) hoe jij het doet.

VRAGEN:

1. Wie zou jij kunnen betrekken om jou te
helpen Jezus na te volgen?

2. Waarin vind je het vooral moeilijk om
kwetsbaar te zijn?

3. Hoe zou het voor je zijn als iemand meekijkt
in jouw leven om daarvan te leren?

DEEL 3: VRUCHTBAAR ZIJN EN
DISCIPELEN MAKEN

Eenvoudig discipelschap

‘Discipelschap is een relatie tussen gebroken
mensen en een genadige God’ zegt Mike
Breen. Het is een relatie die gaat over werken
aan en in gebrokenheid.

2 Timoteus 3:10-11a

Jij daarentegen bent mij trouw gevolgd in mijn
leer, mijn levenswijze, streven, geloof, geduld,
liefde, volharding, en je hebt hetzelfde lijden
en dezelfde vervolgingen ondergaan die mij in
Antiochié, lkonium en Lystra hebben getroffen.

Discipelschap is jezelf de vraag (laten) stellen:
‘Wat maakt God mij duidelijk?’ en daarna
jezelf uitdagen met de vraag: ‘Wat is mijn
reactie daarop?’

Dan wordt dit grote thema van discipelschap
klein en concreet gemaakt naar momenten,
gebeurtenissen, uitspraken en ervaringen uit
ons dagelijks leven.
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Aanspreekbaar zijn

Kairos-moment versus Chronos

Een moment dat je geconfronteerd wordt met
een vraag, gedachte, ontmoeting, opmerking,
filmpje, verhaal, getuigenis, Bijbeltekst, ... kortom
een gebeurtenis. Dan is de vraag of je daarmee
aan de slag gaat en het tot een leerervaring wilt
maken.

Marcus 1:15

‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is
nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede
nieuws.’

Gebeurtenis

\

doen

plannen

Verbinden en Veranderen

Jezus nodigt zijn discipelen uit om zich met Hem
te verbinden en te veranderen. Jezus bouwt een
groep ‘vrienden’, die elkaar aanmoedigen en
aanspreken om te veranderen.

Gezellige club Discipelschap

Wettische club

VERBINDEN

\

VERANDEREN
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observeren

bespreken

reflecteren

Marcus 3:13-14

Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op
wie hij zijn keuze had laten vallen, en ze kwamen
naar hem toe. Hij stelde twaalf van hen aan als
apostel; ze moesten hem vergezellen, en hij wilde
hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend
te maken.

VRAGEN:

1. Wanneer had je afgelopen week een kairos
moment waarin je iets kon of hebt geleerd?

2. Waar kun jij iemand uitnodigen in jouw
leven om te leren van jouw wandel met
Jezus?
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