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#ONDERWIJS

DISCIPELSCHAP
G A  C O N C R E E T  A A N  D E  S L AG 

M E T  D E  G R O T E  O P D R AC H T



3.1 GOR KHATCHIKYAN

2 Tim. 3:10-11
Jij daarentegen bent mij trouw gevolgd in mijn leer, 
mijn levenswijze, streven, geloof, geduld, liefde, 
volharding, en je hebt hetzelfde lijden en dezelfde 
vervolgingen ondergaan die mij in Antiochië, 
Ikonium en Lystra hebben getroffen (…).

Je kunt dus een mens trouw volgen in wat 
hij doet. Ons westerse denken komt dan in 
opstand, want we volgen toch Jezus en niet 
een mens? Maar blijkbaar is het een bijbels 
principe om door een jonge bekeerling gevolgd 
te worden. Daar ligt een sleutel als het gaat om 
de dagelijkse praktijk van discipelschap.

Zaken waarin Timotheus Paulus heeft gevolgd, 
zijn leer, levenswijze, en samengevat: bediening.

Leer: weten waar je voor staat.
Levenswijze: belangrijk welke keuzes je maakt. 
Bediening: je plek weten en innemen in het 
lichaam van Christus en meebouwen aan het 
koninkrijk van God. 

Aan de voorkant ben je een 
schaap, omdat je zelf volgt. 

Aan de achterkant ben je een 
herder voor degene die jou volgt. 

VRAGEN:

1.	�Hoeveel mensen heb je in de afgelopen jaren 
gediscipeld door je leven te delen?

2.	�Wie heeft er inspraak in jouw leven om jou 
te discipelen?

3.2 ANDO GEWORGJAN

Jezus had ook discipelen en in de tijd dat zij 
intensief met hen meelopen, zie een transfor-
matie in hen plaatsvinden.

Wanneer ben je een discipel en wanneer kun 
je gediscipeld worden?

1.	� Keuze maken voor Jezus. Radicaal voor Jezus 
kiezen. Dan ben je bereidt om een bepaalde 
weg te bewandelen. Het is dus belangrijk dat, 
voordat je iemand gaat discipelen, de ander 
voor Jezus heeft gekozen. Bij het maken van 
de keuze kun je de ander wel helpen.

2.	 De wens en de motivatie om te veranderen. 

3.	 Bereidheid om offers te brengen.

4.	� Bereidheid om te leren en getraind te 
worden. 

5.	� Durf uit je comfortzone te stappen. Zo graag 
Jezus willen dienen dat je bereid bent om te 
doen wat hij van je vraagt. 

Deze dingen zijn nodig om discipel te kunnen 
zijn en dus ook voordat je iemand kunt disci-
pelen. 
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3.3 GOR KATCHIKYAN EN ANDO 
GEWORGJAN

Een aantal opmerkingen ten aanzien van 
discipel zijn en iemand discipelen:

•	� Zorg dat je iemand discipelt die eenzelfde 
roeping heeft als jij. Als spreker kun je iemand 
een podium geven als spreker, maar niet als 
ICT’er. Het is dus ook belangrijk om te weten 
wat je eigen bediening is. 

•	� Als je iemand discipelt, betekent dat niet dat 
de ander exact hetzelfde moet gaan denken 
en doen als jij. Je neemt iemand mee op jouw 
weg, met vallen en opstaan, achter Jezus aan. 
Beiden doe je daarin ontdekkingen. Beiden 
heb je een intieme relatie met Jezus. 

•	� Als discipel blijf je nog steeds zelf nadenken 
en keuzes maken. Je blijft jezelf trainen en 
stappen zetten. 

•	� Als je merkt dat je iemand niet meer zoveel 
kunt leren, koppel dan aan een ander persoon 
en/of ga als discipel zelf op zoek naar iemand 
anders die je weer verder kan helpen.

•	� Discipelschap in de praktijk gaat veel 
verder dan pastoraat of een georganiseerd 
gesprek. Het gaat om het delen van je leven 
met elkaar. Doe dit ook in de ontspannen 
dingen. Gezamenlijke hobby’s en het leven 
van alledag. 

•	� Voordat je zo intensief met iemand op gaat 
trekken, is het vooral belangrijk dat je zeker 
weet dat de ander bereidt is om offers te 
brengen. 

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN:

1.	�Is er iemand die mij op dit moment verder 
brengt? Ben ik bereid om iemand inspraak 
te laten hebben in mijn leven?

2.	�Wie mag jij meenemen om te groeien waarin 
jij gegroeid bent? Ga ook daar actief mee aan 
de slag. 

Zoek actief naar iemand die jou kan leren 
en/of naar iemand aan wie jij mag leren. 
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PASSIE VOOR DE
KONINKLIJKE KERK

royalmission.nl

Postadres:
Royal Mission
De Knobben 3
9202 XH Drachten
info@royalmission.nl

Bezoekadres:
Royal Mission School /
Kantoor Drachten 
De Knobben 3
9202 XH Drachten
T 0512 84 37 27 

Bezoekadres: 
Kantoor Veenendaal 
De Schutterij 10
3905 PL Veenendaal
T 085 049 15 35  
(di t/m vr , 9.30-15.00 uur)

IBAN voor giften:
Stichting Royal Mission
NL27 INGB 0004 4982 97
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