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LES 1 • WIE BEN JE? 
Jan Pool

1.1  DIENEND LEIDERSCHAP VANUIT 
JE IDENTITEIT IN GOD

Romeinen 12:6-8
We hebben verschillende gaven, onderscheiden 
naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave 
heeft te profeteren, moet die in overeenstemming 
met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft 
bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie 
de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. 
Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie 
iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. 
Wie leidinggeeft, moet dat doen met volle inzet. 
Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin 
blijmoedig zijn. 

Jezus heeft veel gezegd over leiderschap:
Markus 10:42-43
Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten 
dat de volken onderdrukt worden door hun eigen 
heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. 
Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de 
belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten 
dienen.’   

Jezus geeft Zelf het voorbeeld van dienend 
leiderschap, bijvoorbeeld bij de voetwassing 
van zijn discipelen. Jezus doet hier een aantal 
dingen:

• �	� Hij trekt zijn jas uit en legde daarmee als het 
ware zijn positie neer;

• �	� Hij trekt de kleding van een slaaf aan door 
middel van een doek om zijn middel; 

• �	� Hij begint de voeten van de discipelen te 
wassen. 

Johannes 13:12-15 
Toen Hij hun voeten gewassen had, deed Hij zijn 
bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. 
‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?’, vroeg Hij. 
‘Jullie zeggen altijd “Meester” en “Heer” tegen Mij, 
en terecht, want dat ben Ik ook. Als Ik, jullie Heer 
en jullie Meester, je voeten gewassen heb, moeten 
jullie ook doen. Waarachtig, Ik verzeker jullie: een 
slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant 
niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn 
als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar 
handelt.’

Om te begrijpen hoe het kon dat Jezus zijn disci-
pelen kon dienen, is het belangrijk een aantal 
verzen ervoor te lezen:

Johannes 13:3: Jezus, die wist dat de Vader Hem 
alle macht had gegeven, dat Hij van God was 
gekomen en weer naar God terug zou gaan (…). 

Jezus wist wie Hij was. Hij kende zijn afkomst, 
zijn identiteit. Vanuit gezonde identiteit kun je 
als een slaaf dienen. En dan kun je ook leider 
zijn. 

OPDRACHT:

• �	� Hoe is jouw ervaring met leiderschap? 
• �	� In geval van nare ervaring(en) met leider-

schap: Waar kan ik genezing en herstel 
	 in vinden?
• �	� In geval van goede ervaring(en) met leider-

schap: Ben ik werkelijk een dienend leider?
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1.2 MANIEREN VAN IDENTITEITS-
ONTWIKKELING BUITEN GOD

Er zijn drie manieren om je identiteit ergens 
anders uit te halen dan uit God.

• �	� Ik ben wat ik doe
• �	� Ik ben wat ik heb
• �	� Ik ben wat anderen van mij vinden

Citaat uit het boek ‘Kind aan huis’ van Brennon 
Manning.
“Toen ik 8 jaar oud was, werd de misleider geboren. 
De onechte ik. Als een verdediging tegen pijn. De 
indringer diep in mijn binnenste zei: Brannon, 
zorg ervoor dat je nooit meer werkelijk jezelf 
bent, want niemand houdt van jou zoals je bent. 
Verzin maar een nieuw zelf waar anderen wel van 
kunnen houden. Daarna werd ik een goede jongen. 
Beleefd, welgemanierd, onopvallend en eerbiedig, 

Ik studeerde hard, haalde uitstekende cijfers, kreeg 
een studiebeurs voor de universiteit. Ik ontdekte 
dat een perfecte verschijning de erkenning en 
waardering bracht waar ik zo wanhopig naar op 
zoek was. En de grote scheiding tussen mijn hoofd 
en hart bleef mijn hele bediening door in stand. 
Jarenlang verborg ik mij voor mijn echte ik. Door 
de prestaties van mijn bediening. Ik construeerde 
een identiteit door te prediken, door boeken te 
schrijven, verhalen te vertellen. En hoe meer ik 
in de successen van mijn bediening investeerde, 
hoe levensechter de misleider werd. Om geaccep-
teerd en gewaardeerd te worden, onderdrukte of 
camoufleerde het onechte ik het gevoelsleven in 
mij en maakte emotionele eerlijkheid onmogelijk.”  

Ieder mens wordt als een uniek wezen geboren, 
maar zoveel mensen sterven als een kopie, als 
een kloon.
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DIENAAR

Kunnen er velen zijn

Gedreven door liefde

Geeft alles in Gods hand

Ondersteunt Gods doelen 

samen met de ander

Vestigt alle aandacht op God

Wil anderen mondig en zelfstandig maken

Offert zelf en geeft

Vertrouwt macht en invloed aan anderen toe

Heeft zijn positie allang opgegeven

Voelt zich verrijkt als anderen groeien

Wil geestelijke kinderen tot volwassenheid brengen

Kan zich vermenigvuldigen

Deelt zijn leven en zal veel geestelijke kinderen zien

HEERSER

Kan er maar één zijn

Gedreven door ambities

Zet alles naar zijn hand

Probeert zijn doelen te bereiken 

ten koste van de ander

Vestigt alle aandacht op zichzelf

Duldt geen inspraak

Eist offers

Consolideert zijn invloed en macht

Bang om zijn positie te verliezen

Voelt zich bedreigd als anderen groeien

Wil onderdanen

Kan slechts worden opgevolgd

Blijft alleen

Verschillende kenmerken van een heerser en een dienaar:
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OPDRACHT:

• �	Waar haal jij je identiteit uit?
• �	 In welke van de 3 manieren herken je iets 
    van jezelf?

1.3 OORSPRONG VAN JE IDENTITEIT

Een vaderfiguur in de Bijbel: Koning David. 
In 1 Koningen 1:6a staat dit over Davids vader-
schap ten aanzien van zijn zoon Adonia: Zijn 
vader viel hem toch nooit lastig met vragen over 
zijn doen en laten.

Dit kenmerkt Davids vaderschap. David was niet 
geïnteresseerd in zijn zoon en waarschijnlijk 
geldt dat ook voor zijn andere kinderen. Er was 
geen betrokkenheid. 

Verschillende soorten vaders:
• �	Passieve vader
• �	Teleurstellende vader 
• �	Autoritaire vader
• �	Minachtende vader
• �	Prestatiegerichte vader

Het soort vader wat je hebt gehad, bepaalt ook 
hoe je naar God kijkt.

Een andere zoon van David: Absalom. Vanuit 
woede over zijn vaders nietsdoen laat hij een 
moord plegen. Hierop moet hij vluchten voor 
zijn leven en is vanaf dan wees. Hij mag er niet 
meer zijn. 

Ten diepste zijn we allemaal wees. We zijn 
allemaal geschapen naar Gods beeld.

Lukas 3:38: Adam, de zoon van God. 

Adam is de zoon van God. God was blij met hem. 
En dan komt de zondeval en moet de mens 
weg uit de tegenwoordigheid van God, weg van 
thuis. Vanaf dat moment was Adam een wees. 
Onttrokken van zijn vaderlijk huis. En in Adam 
zijn we dat eigenlijk allemaal. Ieder mens is ten 
diepste op zoek naar een thuis. En dan wordt er 
een nieuwe Adam geworden. Een nieuwe Zoon 
van God. En tegen Hem zegt God: “Jij bent Mijn 
geliefde Zoon, in Jou vind Ik Mijn vreugde.” (Lukas 
3:22)

Romeinen 8:29 
Wie Hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij er 
ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te 
worden van Zijn Zoon, die de eerstgeborene moest 
zijn van talloze broeders en zusters. 

Romeinen 8:15 
U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als 
slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen 
om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen 
aanroepen met ‘Abba, Vader’.  

VRAAG: 

• �	Ben jij een zoon of een slaaf?

De geest van een wees en de geest van een slaaf 
zijn synoniem. Een slaaf werd vaak losgetrokken 
van zijn familie en stond alleen. Sommige 
Romeinse burgers adopteerden een goede 
slaaf, vaak omdat ze geen erfgenaam hadden. 
De slaaf werd dan zoon en dus erfgenaam. 

De Geest zorgt ervoor dat je de gezindheid krijgt 
die past bij het zoonschap. 
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VRAAG:

• �	Wat voor soort vader had jij?
• �	Wat heeft je vader voor jou betekend?

1.4 HET VERSCHIL TUSSEN EEN WEES EN 
EEN ZOON

2 Sam. 14:24
Toen zei de koning: ‘Laat hij rechtstreeks naar zijn 
huis gaan, want ontvangen zal ik hem niet’. Zo 
keerde Absalom naar huis terug, maar door de 
koning werd hij niet ontvangen. 

Uiteindelijk mag Absalom zijn vader toch zien. 
Als hij hem ziet, knielt hij voor hem neer als een 
slaaf. En David doet iets moois: hij kust hem op 
zijn voorhoofd. 
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ZOON

Overal, altijd thuis. Omdat de Vader overal is. 

Bewegen vanuit rust. 

Kan zich gemakkelijke hechten. Zijn hart is on-

bevangen en vertrouwend. Ook al kunnen men-

sen je verwonden. Dan breng je je pijn bij God. 

Dient vanuit de liefde van de Vader

Kan altijd met open handen staan. Hoeft niks te 
verdedigen, maar vertrouwt op de zorg van de 
Vader.

Zoekt de Vader van die bestemming, positie 

en bediening. 

Kent zijn Vader en daardoor ook zijn identiteit 

die in God de Vader ligt.

WEES

Altijd rusteloos: kan zijn in relaties, banen, 

verhuizen.

Moeilijk om te hechten. Altijd angst dat 

de ander je verlaat. 

Dient om de liefde van de Vader te verdienen. 

Iets wat je hebt uit alle macht verdedigen. 

Dit is van mij.

Zoekt bestemming, positie, bediening. 

Ongezond jagen vanuit verkeerde ambitie.

Kent zijn vader of moeder vaak niet of nauwe-

lijks en knokt daardoor altijd met identiteit.

Verschillen tussen een zoon en een wees:

Van jezelf houden, is niet egoïstisch. Als je niet 
van jezelf houdt, heb je anderen nodig om jou 
te bevestigen/waarde te geven. Dan word je 
een nemer. Als je van jezelf houdt, word je een 
gever. Je kunt pas echt van een ander houden 
als je geleerd hebt van jezelf te houden. En je 
kunt van jezelf houden als je geleerd hebt dat 
God van je houdt.

Nog even terug naar Absalom: hij mag na jaren 
terugkomen vanuit zijn vluchtplaats. 
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Toch bracht deze kus geen genezing. Uitein-
delijk zie je bij Absalom alle drie de manieren 
van identiteitsontwikkeling terug:

• �	� Ik ben wat ik heb: Hij schaft een prachtig 
rijtuig aan en neemt 50 man in dienst.

• �	� Ik ben wat anderen van mij zeggen: Hij gaat 
bij de poort staan en probeert de harten te 
winnen van het volk.

• �	� Ik ben wat ik doe: Hij grijpt naar de macht.

God wil je laten zien dat Jezus aan het kruis 
een wees werd voor ons. Mijn God, waarom 
hebt u mij verlaten. Hij was helemaal alleen. 
Uit onvoorwaardelijke liefde. God houdt van je!

STATEMENT:

De grondslag van mijn eigenwaarde wordt niet 
bepaald door wat anderen van mij vinden. 
Wordt niet bepaald door mijn bezittingen. 
Wordt niet bepaald door mijn talenten of 
successen. Wordt ook niet bepaald door wat 
kin het verleden heb meegemaakt. Het doet er 
niet toe wat mijn ouders, partner of anderen 
mijn de hemel in prijzen of afkraken. Het enige 
wat telt is dat ik ben verankerd in de liefde van 
de vader. Die Vader zegt persoonlijk tegen mij: 
Jij bent mijn geliefde kind. 
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