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GAVEN VAN DE GEEST

Introductie * Martin Dol

INTRODUCTIE

We gaan het in deze groeicursus hebben over de
gaven van de Geest. Het kan zijn dat je al redelijk
vertrouwd bent met hoe de Heilige Geest kan
werken en met de gaven van de Geest. Ik kan me
ook voorstellen dat je nu kijkt en dat je dit thema
beste spannend vindt. Daarom is het ook zo
goed dat je gekozen hebt voor deze cursus om zo
onderwijs te krijgen over de gaven van de Geest.

Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil
ik u het volgende zeggen. Zoals u weet was u in de
tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van
goden die taal noch teken geven. Daarom zeg ik u
nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van
de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus, en
niemand kan ooit zeggen: Jezus is de Heer, behalve
door toedoen van de heilige Geest (1 Korinthe 12).

NIET ONWETEND LATEN...

Paulus zegt dat hij de gemeente in Korinthe niet
onwetend wil laten zijn over de gaven van de Geest.
Die zinsnede gebruikt Paulus in zijn brieven zes keer.
Dat doet hij belangrijke thema'’s als rechtvaardiging
door geloof en de opstandig van de doden. Dat
geeft dus aan dat Paulus de gaven van de Geest
een belangrijk thema vindt.

AFGODERIJ

Korinthe was een grote stad waar heel veel tempels
stonden met afgodsbeelden. Het is opvallend dat
de uitingen van de Geest in eerste instantie lijken
op uitingen van boze geesten. Dat is ook de reden
waarom er soms afwijzend wordt gereageerd op
uitingen en gaven van de Geest. Maar Satan is
degene die kopieert, om ons zo bang te maken voor
wat de Heilige Geest wil doen.

INTRODUCTIE » GAVEN VAN DE GEEST

JEZUS IS HEER!

Dit is niet zomaar een uitspraak. In de tijd van
Paulus was het een heel groot risico om te zeggen
dat Jezus Heer is. In die tijd gold dat de keizer
dominus et deus (heer en god) was. Christenen
hadden door de kracht van de Heilige Geest de
moed om te zeggen dat Jezus de enige Heer is. Dat
moesten veel christenen met hun leven bekopen.

DE DRIE-EENHEID

* Het is de Heilige Geest die de gaven geeft
(kracht).

* Hetis Here Jezus die de bedieningen geeft (zorg).

* Het is de God Vader die verscheidenheid geeft
(creativiteit).

DE HEILIGE GEEST

De Heilige Geest in het Nieuwe Verbond is in
ons hart komen wonen om ons te verzegelen als
voorschot op onze erfenis die we zullen krijgen in
de hemel (Efeziérs 1:13-14). Dat betekent dat de
Heilige Geest blijvend in ons is komen wonen, om
ons goddelijke kracht te geven om God en zijn
gemeente te dienen.

DE HERE JEZUS

In de Efeze-brief wordt gezegd dat de Here Jezus
de bedieningen heeft aangesteld.

En Hij (Jezus) heeft zowel apostelen als profeten
gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars,
12om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon,
tot opbouw van het lichaam van Christus (Efeziérs
4:11-12).

Bedieningen zijn niet hetzelfde als gaven.

De gaven van de Geest zijn bedoeld om mensen te
bekrachtigen in zo'n bediening.
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GOD DE VADER

God is de creativiteit in hoogst eigen persoon. De
diversiteit aan talenten, gaven en bedieningen is
afkomstig uit ‘het creatieve brein’ van de Vader.

DE SAMENKOMST

Het gaat erom dat God in de samenkomst gaven
geeft om te bemoedigen, maar dat moet met veel
meer orde gebeuren dan hoe het toe aanvankelijk
ging bij de Korinthiérs.

CATEGORIEEN

In deze cursus gaan we langs alle negen gaven. Dat
doen we in drie categorieén. Je mag je realiseren
dat we door deze geestelijke en goddelijke gaven
God representeren op deze aarde. We putten uit
goddelijke kennis, kracht en kunde. Dat ziet er als
volgt uit:

1. DE MOND VAN GOD
(INSPIRATION):
+ Tongentaal

Vertolking van Tongentaal
* Profetie

@ 2. DE OGEN VAN GOD
(REVELATION):

*  Woord van kennis
Woord van wijsheid
Onderscheiden van geesten

3. DE HANDEN VAN GOD
(MANIFESTATION):

*  Werkingen van krachten
+ Geloof
Gaven van genezingen

INTRODUCTIE » GAVEN VAN DE GEEST

DE LIEFDE

Alles met betreking tot de uitvoering van de gaven
van de Geest staat of valt met de liefde. De gaven
van de Geest zonder liefde van God is namelijk
waardeloos!
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ALLERLEI TALEN EN VERTALING

LES 1.1 - Robbie van Veen

DE MOND VAN GOD (INSPIRATION)

De vocale gaven, ook wel de klankgaven genoemd.
Deze hebben hun naam te danken aan het feit dat
ze een menselijke stem nodig hebben om te kunnen
functioneren. Bij alle 3 staat het ‘spreken’ centraal.
Allerleitalen of tongentaalis het vermogen, gegeven
door de Heilige Geest, om te spreken in een taal die
door de spreker zelf niet wordt verstaan. Uitlegging
van (tongen)taal is het vermogen, gegeven door de
Heilige Geest, om in een taal die door de spreker
(en toehoorders) wel wordt verstaan, de betekenis
door te geven van woorden die eerder zijn uitge-
sproken in een onbekende taal, oftewel tongen.
Profetie is het vermogen om woorden te spreken
die de Heilige Geest geeft, in een taal die de spreker
en alle toehoorders zelf verstaan.

ALLERLEI TALEN

1 Korinthe 14:2

Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot
mensen, maar tot God, want niemand verstaat
het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.

1Korinthe 14:5
En ik zou wel willen dat u allen in tongen spreekt.

WAAR DIENT TONGENTAAL VOOR?
1. Stichting/opbouw

1Korinthe 14:4
Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf.

Sticht is letterlijk: huis bouwen/scheppen. God

schiep door zijn woord en op dat woord kwam de
Heilige Geest. Door tongentaal spreek jij woorden
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van God die scheppen in jou. Tongentaal schept
Gods leven in jou!

2. Sleutel tot openbaring

1 Korinthe 14:18
Ik dank God, dat ik meer dan u allen in tongen
spreek.

1 Korinthe 2:10-12

Aan ons echter heeft God het geopenbaard door
Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen,
zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen
kent de dingen van de mens dan de geest van de
mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen
van God dan de Geest van God. En wij hebben niet
ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest
Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen
die ons door God genadig geschonken zijn.

3. Speciaal voor deze tijd

Romeinen 8:26

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te
hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals
het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor/door
ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

4. Spreken in tongen = getuigen

Handelingen 2:4-11

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest
en begonnen te spreken in andere talen, zoals de
Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden
in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken
die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk,
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kwam de menigte samen en raakte in verwarring,
want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden
zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen
Galileeérs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen
dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij
geboren zijn? Parthen, Meden en Elamieten en zij
die inwoners zijn van Mesopotamié, Judea, Kappa-
docié, Pontus en Asia, Frygié, Pamfylié, Egypte, en
de streken van Libié, dat bij Cyrene ligt, alsook de
nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als
proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen
in onze taal over de grote werken van God spreken.

UITLEG VAN TALEN

Tongentaal in de samenkomst zonder uitlegging
dient geen enkel doel. Het brengt slechts verwarring
en verstoring en kan degenen die het niet begrijpen
misschien ook beangstigen. Dit is misbruik van
tongentaal. In de openbare samenkomst is het
belangrijkste doel waar al het andere aan onder-
werpen zou moeten zijn het opbouwen en zegenen
van onze medegelovigen.

OPDRACHT:

* Gahetdoen! Durf, hoe gek het ook klinkt klanken
uit te spreken die de Heilige Geest je ingeeft. Laat
je niet gek maken door de tegenstander hoe gek
het klinkt of dat je elke keer hetzelfde zegt.

* Optioneel gave van vertaling: bid in tongen, pak
een pen en papier en schrijf vervolgens op wat
je denkt dat de Heilige Geest door je heen bidt.
Geef dit woord vervolgens aan de persoon die
God je hierbij in gedachten brengt.

LES 1.1« ALLERLEI TALEN EN VERTALING

Royal Mission

5



PROFETIE

LES 1.2 * Martin Koornstra

1 Korintiérs 14:1
Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de
Geest, vooral naar die van de profetie.

BETEKENIS

Profeteren = ‘profeteuo’
Pro = voor + Phemi = je gedachten weergeven =
voor spreken of spreken namens God

INHOUD

1 Korintiérs 14:3

Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen,
en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoe-
digend.

Oikodomeé = huis bouwen = opbouwend
Paraklesis = erbij geroepen = troostend, helend
Paramuthia = erbij relatie leggen = bemoedigend =
dringend vragend

Het juiste woord op het juiste moment voor

de juiste persoon!

STREVEN EN VERLANGEN

1Korintiérs 14:39

Kortom, broeders en zusters, streef ernaar te
profeteren en verhinder niet dat er in klanktaal
gesproken wordet.

KENMERKEN/RICHTLIJNEN

1Thessalonicenzen 5:19-21
Doof de geest niet uit, veracht de profetieén niet,
maar toets alles en behoud het goede.

Niet verachten en wel toetsen, ‘ons profeteren is
beperkt’ (1 Korintiérs 13:9)

1 Korintiérs 14:31

U kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat ieder
van u kan worden onderwezen en bemoedigd.

LES 1.2 < PROFETIE

1 Korintiérs 14:33
En wie profeteert heeft macht over zijn geest, want
God is niet een God van wanorde maar van vrede.

WELKE VORMEN

Gedachten - Plaatjes, beelden - Bijbelteksten -
Situaties - Gevoel

OPDRACHT:

* Zoek iemand op waarvan je weet dat hij/zij
profetische woorden ontvangt en doorgeeft.
Vraag hoe deze persoon dat beleeft en laat je
inspireren door de verhalen.

* Bid in de komende dagen bewust voor een
vriend(in)/collega/buurman/vrouw. Vraag God
om een gedachte voor deze persoon. Deel wat
je ontvangt met die ander.
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WOORD VAN KENNIS

LES 2.1 « Martin Koornstra

DE OGEN VAN GOD (REVELATION)

Deel 1: Woord van kennis
Deel 2: Woord van wijsheid
Deel 3: Onderscheiden van geesten

BETEKENIS

1 Korintiérs 12:8-11 HSV

Want aan de één wordt door de Geest een woord
van wijsheid gegeven en aan de ander een woord
van kennis, door dezelfde Geest;

Woord van Kennis (logos gnosis)

Niet veel Bijbelkennis produceren, maar verborgen
kennis ontvangen.

Je ontvang kennis van God over verleden, heden
of toekomst.

1 Korintiérs 13:2
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde
ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis...

VOORBEELDEN

+ Jozef: weet van hongersnood die gaat komen
(Genesis 41)

+ Jezus weet wat er omgaat in de harten van de
farizeeérs

« Jezus zegt: ‘Voor ik je riep, zag ik je zitten onder
de vijgenboom’ over Nathanaél (Johannes 1)

+ Jezus: weet dat de vrouw bij de put vijf mannen
heeft gehad (Johannes 4)

* Petrus: weet van de verborgen keuze van Ananias
en Safira (Handelingen 5)

* Paulus: hoort dat hij na 14 jaar teruggaat naar
Jeruzalem (Galaten 2)

* Deprofeet Agabus: voorzegt de hongersnood die
zou komen (Handelingen 11)

LES 2.1 - WOORD VAN KENNIS

God laat ons delen in zijn kennen en weten van
de verborgen, onzichtbare dingen. Daarmee
communiceren we Gods liefde en betrokkenheid
bij mensen én raken we allemaal onder de indruk
van Gods grootheid.
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WOORDEN VAN WIJSHEID

LES 2.2 * Robbie van Veen

Een woord van wijsheid is een klein stukje van
Gods totale wijsheid, op bovennatuurlijke wijze
ingegeven, direct vanuit de Heilige Geest. Het is
daarom sturend, richtinggevend, terwijl kennis
informatief is. Waar een woord van kennis spreekt
over iets wat is, spreekt een woord van wijsheid
over wat je ermee moet of wat wijs is om te doen.
Kennis geeft ons feiten en wijsheid laat ons zien
wat we moeten doen met deze feiten. Als je alle
wijsheid van de wereld hebt maar je hebt geen
feiten, dan kun je die wijsheid niet echt toepassen.

Lukas 5:4-8

Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon:
Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten
uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei
tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht
gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord
zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan
hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen
en hun net begon te scheuren. En zij wenkten hun
metgezellen, die in het andere schip waren, dat
zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij
vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. Toen
Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieén
van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben
een zondig mens.

Matthets 21:1-9

En toen zij Jeruzalem naderden en in Bethfagé
bij de Olijffberg gekomen waren, zond Jezus twee
discipelen uit en zei tegen hen: Ga het dorp in dat
voor u ligt, en u zult meteen een ezelin vinden die
vastgebonden is, en een veulen bij haar; maak ze
los en breng ze bij Mij. En als iemand iets tegen u
zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft,
en hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd
opdat vervuld zou worden wat gesproken is door

LES 2.2 - WOORDEN VAN WIJSHEID

de profeet, toen hij zei: Zeg tegen de dochter van
Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en
gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong
van een jukdragende ezelin is. En de discipelen
gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had;
zij brachten de ezelin en het veulen, en zij legden
hun kleren erop en zetten Hem daarop. En het
grootste deel van de menigte spreidde hun kleren
uit op de weg en anderen hakten takken van de
bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte
die vooropliep en die volgde, riep: Hosanna, de Zoon
van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van
de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen!

Handelingen 8:26-37

En een engel van de Heere sprak tot Filippus en
zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die
van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam
is. En hij stond op en ging op weg; en zie, een
Ethiopiér, een kamerheer en een machtig heer van
de kandakeé, de koningin van de Ethiopiérs, die heel
haar schatkist beheerde en gekomen was om in
Jeruzalem te aanbidden, keerde terug, en hij zat
op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de Geest
zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze
wagen. En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem
de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat
u leest? Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als
niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus
op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten.
En het Schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als
een schaap naar de slachting geleid en zoals een
lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn
mond niet open. In Zijn vernedering is Zijn oordeel
weggenomen en wie zal over Zijn geslacht vertellen?
Want Zijn leven wordt van de aarde wegge-
nomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en
zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over
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zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed
zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord,
verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg
waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer
zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt
te worden? En Filippus zei: Als u met heel uw hart
gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei:
Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.

OPDRACHT :

Vraag de Heilige Geest jou een persoon in gedachten
te brengen (woord van kennis) die wijsheid nodig
heeft op dit moment. Vraag de Heilige Geest
vervolgens om een woord van wijsheid voor deze
persoon en deel het met die persoon.

LES 2.2 - WOORDEN VAN WIJSHEID
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ONDERSCHEIDING VAN GEESTEN

LES 2.3 * Robbie van Veen

VERSCHILLENDE GEESTEN

1. De Heilige Geest, die de Geest van God is;

2. Goede engelen;

3. Gevallen, rebellerende engelen (demonen/boze
geesten);

4. Menselijke geesten + wat God daarin heeft
gelegd aan gaven en talenten.

DE HEILIGE GEEST ONDERSCHEIDEN
Johannes 1:32-34

En Johannes getuigde: |k heb de Geest zien
neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef
op Hem. En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij
gezonden heeft om te dopen met water, Die had
tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien
neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de
Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd
dat Hij de Zoon van God is.

Handelingen 2:3-4

En aan hen werden tongen als van vuur gezien,
die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest
en begonnen te spreken in andere talen, zoals de
Geest hun gaf uit te spreken.

HET ONDERSCHEIDEN VAN ENGELEN VAN
GOD

Lukas 22:43

En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die
Hem versterkte.

Johannes 20:11-14

Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en
terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf, en zij
zag twee engelen in witte kleding zitten, één aan
het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de

LES 2.3 - ONDERSCHEIDING VAN GEESTEN

plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had; en
die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij
zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen
hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd
hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich
naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist
niet dat het Jezus was.

HET ONDERSCHEIDEN VAN MENSELIJKE
GEESTEN

Johannes 1:48

Jezus zag Nathanaél naar Zich toe komen en zei
over hem: Zie, werkelijk een Israéliet in wie geen
bedrog is.

Handelingen 8:17-24

Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen
de Heilige Geest. En toen Simon zag dat de Heilige
Geest gegeven werd door middel van de handop-
legging van de apostelen, bood hij hun geld aan, en
zei: Geef ook mij deze macht, opdat eenieder wie ik
de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar
Petrus zei tegen hem: Laat uw geld met u naar het
verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door
geld verkregen wordt! U hebt part noch deel aan
deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God.
Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God
of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven
wordt. Want ik zie dat u zo bitter als gal bent en een
kluwen ongerechtigheid. Maar Simon antwoordde
en zei tegen hen: Bidt u voor mij tot de Heere, opdat
mij niets overkomt van wat u gezegd hebt.

HET ONDERSCHEIDEN VAN BOZE GEESTEN
Matthets 9:32-33

Toen dezen weggingen, zie, men bracht iemand
bij Hem die niet kon spreken en door een demon
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bezeten was. En toen de demon uitgedreven was,
sprak hij die niet had kunnen spreken. En de menigte
verwonderde zich en zei: Er is nog nooit zoiets in
Israél gezien!

Markus 9:17-26

En iemand uit de menigte antwoordde: Meester, ik
heb mijn zoon bij U gebracht, die een geest heeft
die maakt dat hij niet kan spreken. En waar hij hem
ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond, en het
schuim staat hem op de mond en hij knarst met
zijn tanden en verstijft; en ik heb tegen Uw disci-
pelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar
zij konden het niet. En Hij antwoordde hem en zei:
O ongelovig geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn?
Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem bij Mij.
En zij brachten hem bij Hem; en toen hij Hem zag,
deed de geest hem meteen stuiptrekken; en hij viel
op de grond en wentelde zich met schuim op de
mond. En Hij vroeg aan zijn vader: Hoelang is het
al dat dit hem overkomt? En hij zei: Van jongs af aan.
En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water
geworpen om hem om te brengen; maar als U iets
kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen
over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem: Als
u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie
gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder
tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.
En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde,
bestrafte Hij de onreine geest en zei tegen hem:
Geest die maakt dat men niet kan spreken en die
doof maakt, Ik beveel u: ga uit hem weg en kom niet
meer in hem terug! En onder geschreeuw en hevig
stuiptrekken ging hij uit hem weg; en de jongen werd
als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven
was.

Handelingen 16:16-18

En het gebeurde toen wij naar de plaats van het
gebedgingen, dat een zekere slavin die een waarzeg-
gende geest had, ons tegemoetkwam. Zij verschafte
haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij

LES 2.3 - ONDERSCHEIDING VAN GEESTEN

liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend:
Deze mensen zijn dienstknechten van God, de
Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid
verkondigen. En dat deed zij vele dagenlang. Maar
Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om
en zei tegen de geest: Ik gebied u in de Naam van
Jezus Christus uit haar weg te gaan! En hij ging op
hetzelfde moment uit haar weg.

De gaven van onderscheidingen van geesten is zeer
belangrijk voor het functioneren van het lichaam
van Christus. Ze resulteert in gelovigen die de
aanwezigheid van de Heilige Geest en de manieren
waarop God werkt herkennen, en deze gave helpt
om het karakter en de motivaties van mensen-
harten te openbaren. Ook helpt de gave boze
geesten te identificeren wanneer deze de oorzaak
zijn van ziekte en strijd.

OPDRACHT:

+ Wat neem jij mee uit deze les over de ‘ogen van
God’?

* Spreek je verlangenin een gebed uit naar God. Wil
jij groeien in de gaven van een woord van kennis,
een woord van wijsheid & onderscheiding?

* Wees je komende week bewust van de Heilige
Geest die jouw geestelijke ogen wil openen voor
het bovennatuurlijke en durf risico’s te nemen.
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WERKING VAN KRACHTEN

LES 3.1« Robbie van Veen

©,

DE HANDEN VAN GOD (MANIFESTATION)
Deel 1: Werkingen van krachten

Deel 2: Geloof

Deel 3: Gaven van genezingen

Deel 4: Doop in de Heilige Geest

God verlangt ernaar zichzelf tastbaar, zichtbaar en
voelbaar aanjou, en door jou heen te openbaren. De
gave van werkingen van krachten is een manifes-
tatie en een demonstratie van Gods aanwezigheid
en kracht. Door deze gave ontvang je Gods kracht
voor het doen van machtige daden of wonderen ter
bevestiging en als een bovennatuurlijk getuigenis
van de waarheid van het evangelie.

Hebreeén 2:4

God heeft er bovendien mede getuigenis aan
gegeven door tekenen, wonderen en allerlei
krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeen-
komstig Zijn wil.

VOORBEELDEN IN DE BIJBEL

BEVRIJDING EN GENEZING

Handelingen 19:11-12

En God deed buitengewone krachten door de
handen van Paulus, zo zelfs dat, als de zweet-
doeken of de doeken die hij om zijn middel droeg,
van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de
ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen
weggingen.

ONVERKLAARBARE WONDEREN

Water in wijn — Johannes 2:1-11

En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in
Galilea; en de moeder van Jezus was daar. En Jezus
was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn disci-

LES 3.1« WERKING VAN KRACHTEN

pelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei
de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen
wijn meer. Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb
Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen.
Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook
tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren zes
stenen watervaten neergezet, volgens het reini-
gingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van
twee of drie metreten. Jezus zei tegen hen: Vul de
watervaten met water. En zij vulden ze tot aan
de rand. En Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit
en breng het naar de ceremoniemeester; en zij
brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het
water geproefd had, dat wijn geworden was — hij
wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de
dienaars die het water geschept hadden, wisten
het — riep de ceremoniemeester de bruidegom.
En hij zei tegen hem: ledereen zet eerst de goede
wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken
heeft, daarna de mindere; u hebt de goede wijn
tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin
van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft
Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen
geloofden in Hem.

Wonderbaarlijke spijziging — Johannes 6:8-13

Een van Zijn discipelen, Andreas, de broer van
Simon Petrus, zei tegen Hem: Hier is een jongetje
dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft, maar
wat betekenen die voor zovelen? En Jezus zei: Laat
de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die
plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer
vijfduizend in getal. En Jezus nam de broden,
en nadat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit aan
de discipelen, en de discipelen aan hen die daar
zaten; op dezelfde manier werden ook de visjes
uitgedeeld, zoveel zij wilden. En toen zij verzadigd
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waren, zei Hij tegen Zijn discipelen: Verzamel de
overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat.
Zij verzamelden ze nu en vulden twaalf manden
met stukken van de vijf gerstebroden die overge-
bleven waren bij hen die gegeten hadden.

Opwekking uit de dood — Handelingen 20:7-12

En op de eerste dag van de week, toen de disci-
pelen bijeengekomen waren om brood te breken,
sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag
wilde vertrekken; en hij liet zijn toespraak voort-
duren tot middernacht. En er waren veel lampen
in de bovenzaal waar zij bijeenwaren. En een
zekere jongeman, van wie de naam Eutychus was,
zat in het venster en werd door een diepe slaap
overmand, doordat Paulus zo lang sprak. Hij viel,
door de slaap overmand, van de derde verdieping
naar beneden en werd dood opgetild. Maar Paulus
ging naar beneden, wierp zich op hem, sloeg zijn
armen om hem heen en zei: Maak geen misbaar,
want zijn ziel is in hem. En nadat hij weer naar boven
gegaan was, brood gebroken en iets genuttigd had,
en hij lang, tot het aanbreken van de dag toe, met
hen gesproken had, vertrok hij zo. En zij brachten de
jongen levend mee en werden bovenmate vertroost.

Het splijten van de zee — Exodus 14:1-31

VALLEN ONDER DE KRACHT VAN GOD
Handelingen 9:3-4

En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij
dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen
hem een licht vanuit de hemel, en toen hij op de
grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen
hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?

NOODZAAK VAN DEZE GAVE

Wat we dringend nodig hebben is meer van Gods
almachtige en onbegrensde kracht in ons leven,
zowel persoonlijk als in de gemeente en om effectief
het complete evangelie te brengen! Juist in deze
tijd maar ook in een wereld die snakt naar zingeving
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en spiritualiteit. Bovennatuurlijk bewijs is noodza-
kelijk. De duivel gaat wel door terwijl wij debatteren
over of de gaven wel of niet voor deze tijd zijn.. Het
is voor deze tijd en het heeft een noodzaak. Geloof
mag gebouwd worden op kracht.

1Korinthe 2:4-5

En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet
in overtuigende woorden van menselijke wijsheid,
maar in het betonen van geest en kracht, opdat
uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen,
maar in kracht van God

Jezus en Paulus stonden bekend om wonderen en
tekenen. Uitnodiging ook voor ons.

Handelingen 2:22

Israélitische mannen, luister naar deze woorden:
Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege
aangewezen is door krachten, wonderen en
tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan
heeft, zoals u ook zelf weet.

Romeinen 15:18-19

Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat
Christus niet door mij teweeggebracht heeft, om de
heidenen tot gehoorzaamheid te brengen, in woord
en daad, door de kracht van tekenen en wonderen
en door de kracht van de Geest van God. Zo heb ik
dan van Jeruzalem af en rondom, tot lllyricum toe,
het Evangelie van Christus vervuld.

Gods Koninkrijk bouwen door de woorden die wij
spreken, de werken die wij doen en de wonderen
die wij verwachten!

OPDRACHT:

Bid vooriemand uit je omgeving. Leg hem/haar de
handen op en verwacht de gave van werkingen van
krachten. God verlangt ernaar zijn liefde en genade
tastbaar, voelbaar en hoorbaar te bewijzen.
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GELOOF

LES 3.2 * Martin Koornstra

BETEKENIS

Geloof (pistis) = overtuiging, vertrouwen,
zekerheid

Alles wat God ons geeft, ontvangen we door
geloof.

Hebreeén 11:6
Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te
geven.

DE GAVE VAN GELOOF

1Korintiérs 12:9
De een ontvangt van de Geest een groot geloof...

GELOOF ALS VRUCHT EN ALS GAVE

1 Korintiérs 13:2

Alhad ik de gave om te profeteren en doorgrondde
ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik
het geloof dat bergen kan verplaatsen —had ik de
liefde niet, ik zou niets zijn.

Galaten 5:22-23

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en
vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet
die daar iets tegen heeft.

GELOOF DAT BERGEN VERZET

Marcus 11:23

Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt:
“Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet
twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren
zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.
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GAVEN VAN GENEZINGEN

LES 3.3 * Martin Koornstra

BETEKENIS

1 Korintiérs 12:9 HSV

..en aan een ander genadegaven van genezingen,
door dezelfde Geest.

Charismata (genadegaven) iamaton (van
genezingen) staat altijd in het meervoud.

DE MEERVOUDSVORM

De gaven van genezingen is meervoudig,
waarschijnlijk omdat er vele soorten genezingen
zijn. Het lijkt wel dat bepaalde mensen meer
wonderen meemaken bij specifieke ziektes of
kwalen, dan bij andere.

GENEZING IS DEEL VAN HET KONINKRIJK
VAN GOD

Mattheus 10:7-8

Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de
hemel is nabij.” Genees zieken, wek doden op,
maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf
demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om
niet moeten jullie geven!

Lucas 10:8-9

En als jullie een stad binnengaan en daar welkom
zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees de
Zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk
van God heeft jullie bereikt.”

Marcus 16:17-18

Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen
herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn
naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen
spreken in onbekende talen, met hun handen
zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk
gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen
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zieken weer gezond maken door hen de handen
op te leggen.’

Handelingen 3:6 HSV

Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar
wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus
Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!
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DOOP IN DE HEILIGE GEEST

LES 3.4

JEZUS DE DOPER

De doop in de Heilige Geest is de ontsteker van de
gaven van de Heilige Geest in en door ons heen.
Het is Jezus’ verlangen om jou en mij te dopen in
de Heilige Geest en in vuur.

Mattheiis 3:11

Ik doop u wel in water tot bekering, maar Hij Die
na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard
Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen in
de Heilige Geest en in vuur.

Johannes 1:33

En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden
heeft om te dopen in water, Die had tegen mij
gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en
op Hem blijven, Die is het Die in de Heilige Geest
doopt.

We kunnen niet zonder deze doop. Dit zijn Jezus’
eigen woorden.

Lukas 24:49

En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar
blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht
uit de hoogte bekleed zult worden.

Handelingen 1:4

En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun
dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar
de belofte van de Vader zouden verwachten, die
u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes
doopte wel in water, maar u zult in de Heilige Geest
gedoopt worden, niet lang na deze dagen.

De doop in de Heilige Geest zorgt voor de vervulling

van de belofte van het leven waartoe wij geroepen
zijn.

LES 3.4 < DOOP IN DE HEILIGE GEEST

Handelingen 2:16-18

Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joél:
En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik
zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw
zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jonge-
mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen
dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op
Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest
uitstorten en zij zullen profeteren.

Ook Jezus had deze doop nodig. De Heilige
Geest was de enige bron van kracht voor de hele
bediening van Jezus. Jezus werd gedoopt in water
en vervolgens werd Hij gedoopt in de Heilige Geest
die op Hem neerdaalde als een duif. Vanaf dat
moment begon Jezus krachtige bediening. Samen-
vatting van dit feit en hoe dit eruit zag?

Handelingen 10:37-38

U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon
in Galilea na de doop: hoe God Jezus van Nazareth
gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht
en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij
goeddeed en allen die door de duivel overweldigd
waren, genas, want God was met Hem.

WAT IS DE VRUCHT VAN DE DOOP IN DE
HEILIGE GEEST?

1. Allereerst begrepen de discipelen het plan van
God en de bediening van Jezus beter dan toen
Jezus nog op aarde was. Het is opmerkelijk hoe
traag van begrip en beperkt in inzicht zij waren
geweest. Maar op het moment dat ze gedoopt
werden in de Geest kregen ze een totaal andere
kijk op de bediening en boodschap van Jezus.

2. Ze werden buitengewoon vrijmoedig.

3. In de derde plaats werden ze bevestigd met
bovennatuurlijke gaven, wonderen en tekenen.
Het was alsof Jezus zelf weer bij hen was.
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