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GROEIEN IN GEESTKRACHT
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INLEIDING CURSUS

‘De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij
heeft Mij gezalfd’, waren de eerste woorden die
Jezus uitsprak in de synagoge bij de start van
zijn toespraak. Vanaf dat moment begon Hij aan
een bediening vol van Geestkracht op aarde.

De laatste jaren ervaren we als Royal Mission
een enorme toename van kracht, openbaring
enwonderen. Het is bijzonder wat ons overkomt
en we willen graag aan jou doorgeven wat we
ontvangen hebben. In deze korte cursus willen
we je trainen, zodat de kracht van de Geest ook
op jouw leven toeneemt. We willen je sleutels
en adviezen aanreiken, zodat je beter en effec-
tiever leert samenwerken met de Heilige Geest.

Romeinen 1:11

Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te
laten delen in een geestelijke gave, om u te
sterken.

We gaan delen vanuit onze eigen groei en groei-
pijnen, je concreet helpen om ook een geeste-
lijke doorbraak te ervaren en een toename in
Geestkracht. We zullen het veel over de Heilige
Geest hebben, maar vergeet niet dat de Geest
altijd naar Jezus wijst en dat Jezus de eer aan
de Vader geeft. Dus deze avonden staan nooit
los van de Zoon en de Vader.

We komen overal vandaan. Sommigen staan
aan het begin van hun reis met God en het werk
van de Geest, anderen zijn allang onderweg.
In deze cursus willen we je meenemen op een
hemelse ontdekkingstocht en we nodigen je
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uit je denken, je hart en je hele leven te openen
voor wat God je wil geven.

1. MAG GOD IETS NIEUWS DOEN?

Verandering begint altijd met een verlangen.
Verlangen spreekt van een ‘ontevredenheid’ met
de huidige situatie of een ‘hoop’ op iets nieuws.
Tegelijk is ‘iets nieuws’ altijd spannend en vaak
buiten je comfortzone.

Openbaring 19:10
Getuigen van Jezus is profeteren.

Een getuigenis van iemand anders, is een profetie
over jouw leven dat Hij het ook bij kan doen.

2. DORST HEBBEN

Johannes 7:37-39a

37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest,
stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst
heeft bij mij komen en drinken! 38 “Rivieren van
levend water zullen stromen uit het hart van wie in
mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 39 Hiermee doelde
hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden
ontvangen.

Psalmen 42:2
Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo
smacht mijn ziel naar u, o God.

Hoe ontstaat verlangen naar meer? Door naar
Hem toe te gaan en door met ellende in contact
te komen. Besef dat jezus zegt: ‘lk heb dorst’. Hij
verlangt naar jou. De Geest zoekt als een duif
naar een vaste rustplaats.
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PRIVATE DEVOTION BRINGS
PUBLIC ANOINTING.
HET VUUR OP HET OFFER!

3. VERLANGEN NAAR MEER

Ezechiél 47:1-7 De tempelbeek

1 Toen bracht de man mij terug naar de ingang
van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel
van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar
het oosten, want de voorkant van de tempel log
op het oosten.

5 Hij mat nog eens 1000 el en toen was het water
een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het
water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen
kon, het was een ondoorwaadbare rivier.

‘..en alles waarheen deze beek komt, zal gezond
worden en leven’ (Ezechiél 47:9b HSV)

De Heilige Geest is het antwoord op ons
verlangen naar meer. Zowel in onze persoon-
lijke relatie met God als in onze relatie met de
mensen om ons heen. De Heilige Geest komtin
ons wonen ten behoeve van onszelf, Hij komt
op ons (dat is de zalving) ten behoeve van
de ander! Het is niet voor niks dat het grote
hoofdstuk over de liefde, 1 Korinthe 13, staat
tussen de hoofdstukken over de gaven van
de Geest, 1 Korinthe 12 & 14. De gaven van
de Geest zijn Gods liefdesuitingen naar ons
als mensen door ons als mensen! Daar waar
wij tekort schieten en meer willen geven aan
mensen zoals genezing, bevrijding, woorden
van openbaring etc. daar schiet de Heilige Geest
ons bovennatuurlijk te hulp!
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4. DWAAS OF VERSTANDIG?

Efeze 5:15-18

15 Let dus goed op welke weg u bewandelt,
gedraag u niet als dwazen maar als verstandige
mensen. 16 Gebruik uw dagen goed, want we leven
in een slechte tijd. 17 Wees niet onverstandig, maar
probeer te begrijpen wat de Heer wil. 18 Bedrink
u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat
de Geest u vervullen...

Mattheus 25:1-13 De wijze en de dwaze meisjes
1 Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn
als met tien meisjes die hun olielampen hadden
gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet.
2 Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren
wifs.

8 De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef
ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan
al uit.”

9 De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er
nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever
een verkoper en koop zelf olie.”

5. HEB GEEN ANGST VOOR HET WERK VAN
DE GEEST

Lucas 11:9-13

9 Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven
worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal
voor je worden opengedaan. 10 Want wie vraagt
ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal
worden opengedaan. 11 Welke vader onder jullie
zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats
van een vis een slang geven? 12 Of een schorpioen,
als het om een ei vraagt? 13 Als jullie dus, ook
al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven
schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de
hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie
hem erom vragen.’
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6. LEREN VAN JEZUS IN LUCAS

De vier gezichten van Jezus

* In het verslag van Matthels wordt ieder
woord en elke daad die is beschreven Jezus
afgeschilderd als een majestueuze vervulling
van de oudtestamentische profetieén. Het
kan niet anders dan dat Hij wordt herkend
als de beloofde Koning.

* Het Evangelie van Markus beschrijft Jezus als
een man die steeds onderweg is, dienend,
bezig met zijn opdracht, omzien naar mensen
in nood. Vanaf het begin tot aan het eind van
Markus is Jezus zichtbaar als de Dienaar.

e Het verslag van Lukas laat de afstamming
van Jezus zien tot aan Adam terug (de eerste
mens). Op deze manier wordt Jezus als Zoon

des Mensen getoond. Hij is een mens, je

mag jezelf erin lezen.
e Het evangelie van Johannes laat Jezus zien

als Zoon van God. Dit evangelie beschrijft
de verschillende momenten dat Jezus zich
bekendmaakt als de ‘Ik Ben’, zoals God zich
in Exodus ook aan Mozes openbaarde.

1. DE ZALVING VAN [DE MENS] JEZUS

Lucas 3:21-22 | GEDOOPT

21 Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus

was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de

hemel geopend 22 en daalde de heilige Geest in

de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk

een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon,

in jou vind ik vreugde.’

e Gehoorzaamheid + Geest + Liefde = ready
for service

* De Heilige Geestis een persoon. Gods Geest
daalt neer tussen jouw toewijding aan God
en zijn liefde voor jou! Je krijgt bij de weder-
geboorte zijn Geest. Maar, dat zegt nog
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niets over de kracht van de Heilige Geest
op je leven. Groeien in geesteskracht is een
toename van de invloed van de Heilige Geest
in je leven. Gevolg is dat je meer tegenstand
en strijd gaat ervaren.

Besef wel dat groei in kracht snel kan komen,
maar dat groei in karakter belangrijker is en
meer tijd komt. Laat je gebed als volgt zijn:

‘HEER, LAAT MIJN KARAKTER
Z0O SNEL GROEIEN DAT IK
DE TOENAME IN KRACHT

KAN DRAGEN!’

Lucas 4:1-2 | GEVULD & GELEID & GETEST

1-2 Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg

van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij

veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door

de duivel op de proef werd gesteld.

e De test is belangrijk. 40 is het getal van de
test, het onderzoek.

e Kracht komt snel, karakter gaat langzaam
door bidden en vasten en de verzoekingen
van de duivel.

Lucas 4:14 | GESTERKT

14 Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug

naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde

zZich in de hele streek.

e Zalving neemt toe bij zware tegenstand of
strijd (Hand. 4:8,31; 13:9).

* 1 Petrus 4:14

Als u gehoond wordt omdat u de naam van

Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat

betekent dat de Geest van God in al zijn luister

op u rust.
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Lucas 4:16b-19 | GEZALFD

Toen hij opstond om voor te lezen, 17 werd hem de
boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij
rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:
18 ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij
heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede
nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan
gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan
blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten
hun vrijheid te geven, 19 om een genadejaar van
de Heer uit te roepen.’

e Jezus is de Gezalfde. Messias = Christus =
Gezalfde

e Zalving is altijd bedoeld om de ander te
dienen. Om aan armen...,, om aan gevan-
genen...

e Gevolgvan de zalving van de Geest is ook dat
het vermenigvuldigt bij anderen.

8. METAFOREN VAN DE GEEST

Van de meeste metaforen van de Heilige Geest
geven aan dat je er meer of minder van kunt
hebben/krijgen: Wind, water vuur, olie en wijn,
behalve de duif. Jezus kreeg de volheid van de
kracht van de Geest. Voor ons is er altijd meer!

Handelingen 1:8

Er staat niet: ‘Wanneer de heilige Geest
over je komt, zal je in tongen spreken’
NEE! Je zult kracht ontvangen!!

ER IS ALTI)D MEER KRACHT!

1 Thessalonicenzen 5:18
Blus (of doof) de Geest niet uit.

LES 1+ GROEIEN IN GEESTKRACHT

HUISWERK

Lees de verschillende Bijbelgedeelten uit
deze les nog een keer na. Probeer vooral
Lucas 3 en 4 als geheel te lezen en als het
ware biddend met Jezus mee te lopen.
Besteed komende week extra tijd met God,
waarin je bewust vraagt om je verlangen naar
meer te versterken en je angsten/onzeker-
heden hierin weg te nemen. Probeer concreet
te maken waar je precies naar verlangt, welke
doorbraak je mee wilt maken of naar welke
gaven van de Geest je specifiek verlangt/
streeft.

Praat, bel of facetime met iemand uit je
omgeving, kerk of vriendenkring, waarvan
je weet dat hij/zij hongerig is naar meer. Ga in
gesprek over je verlangens en versterk elkaar
in de honger naar God en het werk van de
Geest.
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GROEIEN IN GEESTKRACHT

Les 2

1. HEILIGE GEEST IN JE EN OP/OVER JE!

De heilige Geest is een Persoon én is een
Kracht.

Romeinen 8:15-16 PERSOON komt IN JE
U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als
slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen
om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen
aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf ver-
zekert onze geest dat wij kinderen Gods zijn.

Je hebt de heilige Geest ontvangen toen je tot
bekering kwam. Hij wekte je tot leven. ‘Of weet
u niet dat uw lichaam een tempel is van de
Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen
hebtvan God, en weet u niet dat u niet van uzelf
bent?’ (1 Korintiérs 6:19). Hij woont 100% in jou!

Handelingen 1:8 KRACHT komt OP/OVER JE
Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen
in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de
uiteinden van de aarde.

Toch kan er meer van de Geest op je leven
komen, wanneer je opnieuw gezalfd of vervuld
wordt. Als persoon leeft de Geest in jou en als
kracht komt Hij over jou. Hij is in je voor jouzelf
en Hij is 6p je voor een ander. Hij woont 100%
in jou en tegelijk kan er meer of minder Geest-
kracht 6p je zijn.

Je kunt de Geest niet in hokjes duwen, maar ons
begrip toch een klein overzichtje:

LES 2 « GROEIEN IN GEESTKRACHT

Heilige Geest in je Heilige Geest op/over je
Voor jou Voor de ander

Persoon Kracht

Vrucht van de Geest = Gaven van de Geest
Wedergeboorte Vervulling(en)

2. WORD VERVULD VAN DE GEEST!

Efeze 5:18
Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen,
maar laat de Geest u vervullen.

Paulus roept ons op om niet dronken te worden
van alcohol, maar ‘dronken’ te worden van de
Geest. Kom niet onder invloed van wijn en bier,
maar laat de Geest je overrompelen met zijn
invlioed.

3. GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

1 Korintiérs 4:20
Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit
woorden, maar uit kracht!

Paulus wil ons leren dat we niet alleen met onze
woorden moeten belijden en alleen maar praten
over het leven en werk van Jezus, maar dat we
het ook zichtbaar moet zijn in onze daden. Net
als Jezus, Hij predikt en laat zien! Hij onderwijst
de mensen over het Koninkrijk en vervolgens
demonstreert Hij het door wonderen en tekenen.
Hoe is dit bij jou...? Praat je alleen over Jezus of
is Hij ook zichtbaar (met kracht) in jouw leven?
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4. GROEIEN IN KRACHT EN KARAKTER

Wanneer je gaat groeien in de zalving en Gods
kracht op je leven toeneemt, dan gaat dit altijd
gepaard met weerstand. Dit is heel normaal!
In de brieven van Johannes, vlak voor het boek
Openbaring, schrijft hij over 3 dingen waar we
nog tegen strijden op deze aarde:

¢ De duivel

* De werkenvan je vlees

* De wereld

Wat wil God doen? Wanneer je Hem de ruimte
geeftin dit proces, dan keert Hij deze weerstand
ten goede om jou niet alleen in kracht te laten
groeien maar ook in karakter! Het doel is dat je
karakter groeit zodat je de zalving kan dragen.

IF YOU DON'T ENCOUNTER A
DEMON ONCE IN A WHILE,
MAYBE YOU'RE HEADING
THE SAME DIRECTION!

5. DE STRIJD MET AFWIJZING

1 Samuel 16:13

Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem
te midden van zijn broers. En de Geest van de
HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en
voortaan.

David wordt afgewezen:

e Door zijn familie;

e Door zijn koning;

e Door de Israélieten;

¢ Door de vijand;

e Door zijn eigen volk & vrienden.

LES 2 » GROEIEN IN GEESTKRACHT

1 Samuel 30:6b
En toen besloot David zichzelf te sterken in de Heer,
Zijn God.

De mate waarin je het sterken van jezelf in
God beheerst is ook de mate waarin je geeste-
lijke overwinningen zal gaan behalen!

6. JE KAN HET NIET ALLEEN

2 Samuel 2:4

Toen kwamen de mannen van Juda en zalfden
David daar (Hebron) tot koning over het huis van
Juda.

Hebron betekent letterlijk: gemeenschap, het
is een beeld van de gemeente, van de kerk.
Je zalving gaat groeien in de verbinding met
anderen. Je wordt samen sterker.

2 Samuel 3:1

Er was een langdurige strijd tussen het huis van
Saul en het huis van David. David werd gaandeweg
sterker, maar het huis van Saul werd gaandeweg
zwakker.

Symboliek:

Het vleselijke huis (Saul) verliest zijn invlioed
en het geestelijke huis (David) wint aan kracht.
Afrekenen met vlees, zonde, schuld, schaamte
& angst.

1. WAAR DOE JE HET VOOR?

2 Samuel 5:3

Zo kwamen alle oudsten van Israél bij de koning
in Hebron. En koning David sloot met hen in
Hebron een verbond voor het aangezicht van de
HEERE, en zij zalfden David tot koning over Israél.

Royal Mission
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Uiteindelijk na de derde en laatste zalving komt
David in zijn bestemming. Nu wordt niet alleen
de bestemming openbaar maar ook Davids
hartsverlangen; de ark des Heren terughalen.
Het ging hem uiteindelijk om Gods aanwezigheid
en tegenwoordigheid, Gods woonplaats. Wat is
jouw hartsverlangen met de zalving? Waar gaat
het je om?

HUISWERK:

* Leesin de komende weken 1 Samuel 16 t/m
2 Samuel 5.
Je ziet door de verhalen Davids groei in kracht
én karakter.

8. WELKE WEG MOET JE AFLEGGEN OM
TE GROEIEN IN GEESTKRACHT?

Verhaal: De honger naar en groei in wonderen
met metaal n.a.v. het boek Healing unplugged
van Randy Clark en Bill Johnson.

9. HOE ELISA ZIJN ‘DUBBELE GEEST-
KRACHT ONTVANGT

Lees 2 Koningen 2:1-15

Elia maakt met Elisa een wandeling vanuit
Gilgal, via Betel en Jericho naar de Jordaan voor
hij weggenomen wordt en aar de hemel gaat.
Wandelend in de doorgelegde Jordaan vraagt
hij aan Elisa wat hij wil. Elisa antwoordt: ‘Laat mij
dubbel in uw geest delen. Kort daarna wordt
Elia weggenomen en blijft zijn mantel achter.
Een beeld van zalving of Geestkracht.

LES 2 » GROEIEN IN GEESTKRACHT

* Deroeping Elisa ... met een mantel!
1 Koningen 19:19b
Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over
hem heen.

* Hanna die Samuel elk jaar een mantel brengt
1 Samuel 2:18-19
18 De kleine Samuel diende de HEER, en droeg
daarbij een linnen priesterhemd. 19 Zijn moeder
maakte ieder jaar een nieuw manteltje voor
hem, dat ze meebracht wanneer zij en haar man
hun jaarlijkse offer kwamen brengen.

* Jezus was ook bekleed met kracht
Handelingen 10:38
38 Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft
gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als
weldoener door het land en genas iedereen die
in de macht van de duivel was, want God stond
hem bij.

* Wij worden bekleed met kracht
Lucas 24:49
49 Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn
Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad
tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’

10. DE PLAATSEN WAAR ZE LANGS GAAN

* Gilgal = steenkring = wonderen en wonder-
verhalen

e Bethel = huis van God = intimiteit met God
en vernieuwing van je identiteit

e Jericho = maanstad = overwinning over
rebellie, onreinheid en occulte

* Jordaan = de afdalende = het offer en de
dood

Ga je tot het uiterste of blijf je op afstand staan?

Royal Mission
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JE KUNT ONGELOOFLIJKE
OPENBARINGEN HEBBEN,
MAAR WIL JE ALLES OPGEVEN,
DE HELE WEG GAAN EN BLIJVEN
GROEIEN IN KRACHT EN KARAKTER?

11. ADVIEZEN OM TE GROEIEN IN GEEST-
KRACHT

Geef jezelf de tijd om de groei in karakter door te
maken. Kijk maar naar de discipelen. Zij moesten
3 jaar wachten op de Pinksterdag. David moest
er meer dan 20 jaar op wachten, maar de weg
er naartoe vormde hem. Elisa moest er ook
vele jaren op wachten, maar het dienen van Elia
vormde hem.

* Ruim ballast op en kijk zwakheden recht in de
ogen.

* Investeer in je karakter en kies voor kwets-
baarheid.

* Omringje met mensen die honger hebben naar
meer.

* Laat je geregeld de handen opleggen.

e Zorg dat je in de buurt komt van mensen met
een zalving waar jij ook naar verlangt.

* Muziek en aanbidding openen je geestelijke
oren en ogen.

* Kijk, luister en lees naar en over verhalen van
wonderen, kracht en zalving.

* Bewaak je hart voor negativiteit en veroor-
deling.

* Neem risico’s. Durf acties te ondernemen die
niet verwacht worden. Petrus!

¢ Verwelkom engelen of vraag God om engelen
te sturen. (jezus in de woestijn)

* Wachten en verwachten. Net als in Handelingen
1:8 of in de rest van de kerkgeschiedenis!

LES 2 » GROEIEN IN GEESTKRACHT

Romeinen 8:32

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard
maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook

met Hem niet alle dingen schenken?

Job 17:9

De rechtvaardige zal aan zijn weg vasthouden, en
wie rein van handen is, zal in kracht toenemen.
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GROEIEN IN GEESTKRACHT

Les 3

1. ONS FUNDAMENT

Hebreeén 6:1-2

1 We moeten de eerste beginselen van de leer over
Christus hier toch maar laten rusten en ons richten
op wat voor volwassenen bedoeld is. We willen niet
nog eens het fundament leggen en spreken over
het zich afkeren van daden die tot de dood leiden,
over het geloof in God, 2 de leer over het dopen
en de handoplegging, en over de opstanding van
de doden en het laatste oordeel.

HSV ... de leer van de dopen = meerdere dopen

* Doop 1: door de Geest gedoopt in Christus =
wedergeboorte

e Doop 2: doop in water = waterdoop

* Doop 3: door Christus gedoopt in de Geest =
vervulling(en)

Geest doopt in Jezus, Jezus doopt in Geest

2. HANDOPLEGGING IS EEN FUNDAMENT

Aanstelling in een positie of ambt

e Zegen voor uitzending of opdracht

* Genezing en bevrijding: ‘Leg op zieken de
handen..

en vervulling met de Geest!

Handoplegging is een fundamentele handeling,
waar je niet bang van hoeft te zijn. Het is een
onderdeel van ons fundament, waardoor God
zegen, kracht, roeping, profetische woorden,
vervulling ... over iemand laat komen.

LES 3 - GROEIEN IN GEESTKRACHT

3. VERVULLINGEN IN HANDELINGEN

In Handelingen zien we 6x keer dat mensen
vervuld worden met de Geest.

e Handelingen 2:1-13
Jeruzalem: Geen handoplegging, wel tongen
en dronken

e Handelingen 4:23-31
Jeruzalem: Geen handoplegging, wel vrijmoe-
digheid en aardbeving

e Handelingen 8:4-25
Samaria: Wel handoplegging en iets (vallen
of tongentaal of ?)

e Handelingen 9:10-19
Damascus: Wel handoplegging, Paulus gevuld
en genezing

e Handelingen 10:34-48
Caesarea: Geen handoplegging, spontaan
tongen en aanbidding

* Handelingen 19:1-8
Efeze: Wel handoplegging, wel tongentaal en
profetie

3x met handoplegging en 3x zomaar
spontaan door God zelf.

4. HET WOORD ‘IMPARTATION’

Romeinen 1:11

NBV > Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en
u te laten delen in een geestelijke gave, om u te
sterken.

HSV > Want ik verlang er vurig naar u te zien, om
u in enige geestelijke genadegave te laten delen,
waardoor u versterkt zou worden.
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ESV > For I long to see you, that | may impart to
you some spiritual gift to strengthen you

Deze tekst gebruikt het Engelse werkwoord to
impart, waar het begrip impartation vandaan
komt. Impartation wordt soms vertaald met
zalvingoverdracht of zelfs met impartatie, maar
eigenlijk bestaat er geen goed Nederlands word
VOOr.

Impart = ‘meta-didomi’ = overdragen, geven,
verstrekken, toevoegen

Meta = te midden van, er tussen in

Didomi = geven, bedauwen, gunnen, gooien of
slaan (met je hand)

5. VOORBEELDEN VAN OVERDRACHT VAN
GEESTKRACHT

In het Oude Testament en in het Nieuwe
Testament vind je voorbeelden mét en zonder
handoplegging. Soms is het bewust en soms
gebeurt het spontaan.

Numeri 11:17, 25

17 Ik zal neerdalen om daar met jou te spreken,
en een deel van de geest die op jou rust zal ik
op hen overdragen.

25 Toen daalde de HEER af, in de wolk. Hij sprak
tot Mozes en droeg een deel van de geest die op
hem rustte, op de zeventig oudsten over. Zodra de
geest op hen rustte begonnen ze te profeteren. Dat
is daarna niet opnieuw gebeurd.

Deuteronomium 34:9

Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest
van wijsheid; want Mozes had zijn handen op
hem gelegd.

LES 3 » GROEIEN IN GEESTKRACHT

2 Koningen 2:9

Het gebeurde nu, toen zij overgestoken waren,
dat Elia tegen Elisa zei: Vraag mij wat ik voor u
doen zal, voordat ik van u weggenomen word.
Elisa zei: Laat er toch twee delen van uw geest op
mij mogen zijn.

1 Timotheus 4:14

NBV > Veronachtzaam de genade die je geschonken
is niet; je dankt haar aan de profetische woorden
die de raad van oudsten over jou, onder hand-
oplegging, heeft uitgesproken.

HSV > Veronachtzaam de genadegave niet die in
u is en die u gegeven is door profetie, met hand-
oplegging door de raad van ouderlingen.

lllustratie: Wij zijn postbode van wat God heeft
klaarliggen voor jou!

6. FYSIEKE EFFECTEN VAN GODS KRACHT

God heeft ons geschapen naar geest, ZIEL en
LICHAAM! Het is daarom goed mogelijk dat
we een fysieke ervaring krijgen of emotioneel
aangeraakt worden, wanneer de Geest van
God ons aanraakt. In de Bijbel zien we dit ook
vaak terug.

Het doel: de doorbraak van Gods Koninkrijk,
gelijk in de hemel, zo ook op de aarde!

Lukas 4:18-19

18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij
Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om
aan armen het Evangelie te verkondigen, om te
genezen wie gebroken van hart zijn, 19 om aan
gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden

Royal Mission

13



het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te
zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen
van de Heere te prediken.

Genesis 17:3
Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak
met hem, zeggende..

Openbaring 1:17-18

18 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn
voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei
tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de
Laatste, 18 en de Levende, en Ik ben dood geweest
en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Van Genesis tot Openbaring vallen de mensen
om door de glorie van God. Er is een hele reeks
aan voorbeelden te noemen van mensen die
dronken of in geestvervoering zijn, die lachen of
juichen, die vallen of overweldigd worden. Wees
niet bang, hetis Jezus zelf die ons wilt aanraken
en Zich aan ons wilt openbaren en zalven.

1.VRUCHTEN VAN DE DOOP IN DE HEILIGE
GEEST

* Breken met zonde

e Liefde voor Jezus

e Liefde voor je naasten en de bruid
Liefde voor het woord

* Transformatie als persoon

¢ Grote kracht en autoriteit

¢ Anders kijken vanuit God

* Gaven van de Geest

¢ Lichamelijke & emotionele genezing

e Bevrijding & vrijheid

¢ Grote vrijmoedigheid om het Evangelie
te delen!

LES 3  GROEIEN IN GEESTKRACHT

Benjamin, Robbie en Martin vertellen een
aantal getuigenissen over nieuwe vervullingen
en doorbraken van kracht in hun leven. Maar
nooit zonder de vrucht te zien in hun hart,
denken en levenswandel.

GEBED VOOR Jou!

We bidden voor een nieuwe doorbraak voor jou.
Dat je karakter snel mag groeien en de Geest-
kracht op je leven sterk mag toenemen tot eer
van God en tot opbouw van Zijn koninkrijk!
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